
Vragen en discussieonderwerpen

1. Een element dat meteen opvalt aan deze roman is de titel. De 
oorspronkelijke titel Zoopojken betekent letterlijk iets in de zin 

van ‘De jongen van de dierentuin’. De gekozen Nederlandse titel wijkt 
sterk af van die letterlijke betekenis. Welk idee geeft deze titel jou 
over het boek? 

2. Wat vind jij van de manier waarop er met dieren omgegaan 
wordt, in de dierentuin, in het circus, in Kenia? 

3. Het boek bevat kritiek op het bestaan van dierentuinen. Wat 
vind jij zelf van dierentuinen in Nederland en wilde dieren in 

gevangenschap?  

4. De gorillas, leeuwen en olifanten die gered worden, hebben 
nog nooit in vrijheid geleefd en voor zichzelf gezorgd. Denk je 

dat het wel kan wat er nu met ze gebeurt? Waarom wel/niet? 

5. Er schort in deze dierentuin best wat aan de veiligheid (voor 
mens en dier) en verantwoordelijke omgang met dieren. Wel-

ke rare ongelukken en onhandigheden spot jij allemaal? 

6. Het boek bevat een aantal absurde zaken, die eigenlijk hele-
maal niet kunnen. Gorilla’s staan bijvoorbeeld niet bekend om 

hun aanwezigheid in circussen. Vind jij absurde elementen storend 
in een roman als dit? Waarom niet/wel? Welke functie hebben ze 
volgens jou? 

7. Adam heeft een aantal erg verdrietige ervaringen gehad in 
het leven, zoals het overlijden van zijn ouders en later van zijn 

eerste geliefde. Wat heeft dat voor gevolgen gehad voor de persoon 
die hij nu is, denk je? 

Leesclubvragen

Het Hebban Boek van de Maand ~ mei 2024

Fatsoenlijke mensen stelen 
olifanten
Peter Hammarbäck 

VERTAALD DOOR:  EDITH SYBESMA 

VERSCHENEN BIJ:  MOZAÏEK

Adam werkt als dierenverzorger is een Stock-
holmse dierentuin. Wanneer de directeur 
olifanten en leeuwen overneemt van een circus 
in een poging om bezoekers aan te trekken, 
komt hij in actie om de dieren te redden van een 
treurig bestaan.

Samen met collega en dierenvriend Natalie be-
kokstooft hij een grandioos plan om de exotische 
viervoeters vrij te laten in Kenia. Gaandeweg 
bloeit de liefde op tussen de twee…

Fatsoenlijke mensen stelen olifanten is een heerlijk 
met absurde humor geschreven verhaal over 
liefde en vechten voor je idealen.

Peter Hammarbäck (1983) is journalist en schrijver. Hij was hoofdredacteur 

van verschillende tijdschriften en heeft freelancewerk gedaan in Oost-Afrika. 

Fatsoenlijke mensen stelen olifanten is zijn debuut.



8. Adams beste vriend David heeft een heel ander karakter. 
Waarom denk je dat deze twee jongens destijds vrienden zijn 

geworden en nu nog zijn? 

9. Het boek bevat naast het welzijn van dieren en een mening 
over wilde dieren in gevangenschap meer thema’s. Welke heb 

jij kunnen ontdekken? 

10. Adam en Natalie krijgen een wel heel wild idee en voeren 
dat nog uit ook, met enige hulp van David. Als jij elk wild 

idee zou kunnen uitvoeren dat je maar kon bedenken, wat zou jouw 
wilde idee dan zijn?  

11. In de roman komt het belang naar voren om te doen wat je 
denkt dat goed is, wat je hart je ingeeft. Denk je dat Adam, 

maar ook Natalie en David, daarmee bezig zijn? Als je hun situatie 
aan het eind van het verhaal vergelijkt met het begin, zijn ze dan 
beter af? 

12.Adam besteedt zijn volledige kapitaal, de erfenis van zijn 
ouders, aan deze reddingsactie. Dit enorme offer laat hem 

berooid achter en hij twijfelt op enkele momenten wel aan zijn eigen 
verstandelijke vermogens. Welke rol heeft Natalie gespeeld hierin? 

Lees verder...

13. Natalie en Adam zijn twee heel verschillende personen, maar 
ze weten elkaar toch te vinden, ook al zijn ze het zeker niet 

altijd eens met elkaar. Wiens standpunt begrijp jij het meest in hun 
ruzie op het einde van het boek en waarom? 

14. Natalie wordt boos omdat ze ontdekt dat de dieren risico 
kunnen lopen als ze vrij worden gelaten door bijvoorbeeld 

stropers. In gevangenschap zijn ze volledig veilig en kunnen ze be-
schermd worden tegen gevaren. Wat vind jij? Zijn dieren gelukkiger 
in het wild waar ze misschien niet stokoud kunnen worden en risico 
lopen? Of kunnen ze beter in gevangenschap worden gehouden waar 
ze beschermd kunnen worden tegen risico’s? 

15. Het lot van de bejaarde olifant Winnie is helaas wat minder 
gelukkig. Zij raakt geblesseerd door de doldrieste vlucht en 

herstelt niet meer, waardoor ze ingeslapen moet worden en geen 
vrijheid zal proeven, zoals haar zoon Nelson wel. Wat vind jij van haar 
einde? 

16. Een heilige graal voor Adam zijn de twee laatste witte 
neushoorns ter wereld. Denk jij dat hij gewoon erg van 

neushoorns houdt of hebben Najin en Fatu ook een symbolische 
betekenis in het boek?


